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As-salamoeáleikoem wa rahmatoellahi wa barakâtoehoe 
 

Belangrijke data: 

Start B-toetsing groep 8 3 november 

Studiedag 1 Aboe 6 november 

Groep 1-4 vrij 7 november 

Nationaal Schoolontbijt 11 november 

Groep 1-2 vrij 14 november, 28 november 

Fotograaf  18 november 

Voortgangsgesprekken 24 t/m 27 november 

Salaam alaykom, beste ouders/verzorgers, 
 
De herfstvakantie is inmiddels voorbij en inshaAllah gaan we alweer richting het einde van 
het kalenderjaar. Het najaar is een periode van terugkijken en vooruitzien: wat hebben we 
samen bereikt en welke stappen liggen er nog voor ons? 
 
In november staan er belangrijke momenten gepland. Voor onze leerlingen in groep 8 
vinden de B-toetsen plaats. Deze toetsen helpen ons en de leerlingen inzicht te krijgen in 
hun ontwikkeling richting het voortgezet onderwijs. 
 
Verder zullen we eind november de voortgangsgesprekken organiseren, waarin u met de 
leerkracht de ontwikkeling van uw zoon of dochter bespreekt. Deze gesprekken zijn een 
belangrijk moment om samen stil te staan bij de groei van uw kind en te kijken wat nodig 
is voor de komende periode. 
 
We zien dat het belangrijk is om in de bovenbouw extra aandacht te besteden aan hoe we 
met elkaar omgaan, zodat alle leerlingen zich prettig en veilig voelen. Binnen de driehoek 
school, ouders, kind zetten we samen stappen om onze leerlingen hierin te begeleiden. 
 
Tegelijkertijd hebben we helaas gemerkt dat er in de media pogingen zijn gedaan om 
onze scholen negatief neer te zetten. Als team en Ummah laten wij ons hierdoor niet uit 
balans brengen. Wij blijven vasthouden aan onze kern: kwalitatief goed onderwijs, stevige 
islamitische waarden en een veilige plek voor onze kinderen. Met openheid, 
professionaliteit en vertrouwen bouwen we verder, samen met u als ouders, aan de 
toekomst van onze leerlingen. 
 
Met uw betrokkenheid en onze gezamenlijke inzet hopen we de laatste maanden van dit 
kalenderjaar te benutten om onze leerlingen verder te laten groeien, zowel in kennis als in 
persoonlijkheid. 
 
Wasallaam, 
 
Essam El Mouwafik 
 



 

Godsdienstsectie Selamun aleykum we rahmetullah beste ouders en 
verzorgers, 
 
Deze maand ging de wintertijd in. Dat betekent dat de dagen 
korter worden en de gebedstijden naar voren schuiven. Voor 
velen is dit een periode van kou en donkerte, maar voor de 
gelovige is de winter juist een bijzondere kans om dichter bij 
Allah (swt) te komen. Onze profeet zei: "De winter is een 
geschenk voor de gelovige: zijn dagen zijn kort, dus hij kan 
gemakkelijk vasten, en zijn nachten zijn lang, dus hij kan 
daarin bidden."  
 
Het middaggebed zal op school nu eerder plaatsvinden. Dat 
biedt ons de mogelijkheid om samen met de leerlingen het 
belang van het gebed op tijd verrichten extra te benadrukken. 
We leren de kinderen dat elke periode van het jaar zijn eigen 
zegeningen heeft, ook de winter, waarin de dagen kort zijn.  
 
Laten we deze periode benutten om samen met onze 
kinderen bewust bezig te zijn met het gebed, dankbaarheid 
te tonen en het goede te doen, ook wanneer het buiten koud 
en donker is. 
 
Moge Allah (swt) ons in deze gezegende periode helpen om 
dichter bij Hem te komen en onze daden te vermeerderen, 
ameen.  
 
Met vriendelijke groet,  
Malik Ozcan 

 

Schoolfotograaf Donderdag 21 november komt de schoolfotograaf. De 
kinderen worden dan individueel, klassikaal en met broertjes 
en zusjes op de foto gezet. Mocht u nog aanpassingen willen 
maken in uw fotobeleid (wel of niet op de foto) dient u dit 
tijdig te doen bij juf Souad. Anders houden wij aan wat u op 
het inschrijfformulier hebt ingevuld.  
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Kinderboekenweek 
2025 — een week vol 

avontuur!                 

 

 
 
 
 

Van 1 tot en met 12 oktober vierden we op school de 
Kinderboekenweek 2025, met als thema “Vol avontuur”. De 
week begon op mysterieuze wijze: de leerlingen ontvingen 
een geheime brief die het startsein gaf voor een week vol 
ontdekkingen, verhalen en leesplezier. 
 
Tijdens de Kinderboekenweek stond alles in het teken van 
fantasie en taal. Een echte schrijfster kwam op bezoek en 
wist de kinderen te inspireren om zelf prachtige verhalen te 
schrijven. Daarnaast werkten alle klassen samen aan een 
gezamenlijke knutselopdracht binnen het thema. De 
resultaten waren fantastisch — overal in de school waren 
kleurrijke en creatieve werkjes te bewonderen! 
 
Ook vond dit jaar de voorleeswedstrijd plaats. Wat deden de 
deelnemers het knap! Met enthousiasme en lef brachten ze 
hun verhalen tot leven. We hebben genoten van hun inzet 
en talent. 
 
Naast deze hoogtepunten waren er nog verschillende 
andere activiteiten gepland rondom lezen, schrijven en 
samenwerken. Zo werd het een veelzijdige en gezellige 
week waarin ieder kind op zijn eigen manier het avontuur 
van verhalen kon beleven. 
 
We kijken terug op een geslaagde Kinderboekenweek vol 
plezier, creativiteit en inspiratie. Dank aan alle leerlingen en 
leerkrachten die hebben meegedaan en deze week tot iets 

bijzonders hebben gemaakt!        

 

Project 'Samen op de 
Bakfiets' 

 

De kinderen in Groep 1/2D zijn bezig geweest met een 
groepsproject in het kader van burgerschap, diversiteit en 
levensbeschouwing.  
De kinderen mochten op dinsdagmiddag 21 oktober 2025 
het eindproduct de Bakfiets van de klas onthullen aan 
ouders en collega's. Ze mochten presenteren welke culturen 
er in de klas zitten, welke voorwerpen daarbij horen die ze 
hebben meegenomen en welke vlaggen ze hebben 
gemaakt. De kinderen hebben er heel hard aan gewerkt en 
het was een heel leuk project! 

 

Schaatsen Ik vond het heel leuk om te gaan schaatsen. Ik kan al best 
goed schaatsen en ik ging heel snel! Mijn vrienden konden 
het nog niet zo goed. We gingen tikkertje doen op het ijs, dat 
was grappig. Er was ook ijshockey. We gingen dat even 
proberen, maar dat vond ik niet zo leuk. Daarna gingen we 
liever gewoon rondjes schaatsen met z’n allen.  
 
Groetjes Mohammed Amin Groep 6B 
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Schaatsen Schaatsen is heel leuk, maar ook een beetje gevaarlijk, want 
je kunt vallen. Daarom heb ik een paar tips: 
Tip 1: Gebruik een rekje als je nog niet zo goed kunt 
schaatsen. 
Tip 2: Als je valt, zeg het tegen iemand. 
Tip 3: Als je schaatsen loszitten, stop dan met schaatsen en 
ga naar de juf of meester. 
Tip 4: Blijf voor de zekerheid dicht bij de leider. 
Tip 5: Van oefenen leer je! 
Tip 6: Van fouten maken leer je ook. 
Tip 7: En het allerbelangrijkste: heb plezier! 
Ik vond het superleuk en heel fijn om daar te zijn. Schaatsen 
is echt leuk! Aan het eind kregen we ook nog een lekker 
soepje. Het was een hele leuke dag! 
 
Groetjes Ibrahim Hussen Groep 6B 

 

Schrijver op bezoek in 
Groep 4a 
 

Op 7 oktober was er een echte schrijver op bezoek. Ze had 
een speciale kist met voorwerpen en daarmee gingen we 
zelf een verhaal maken.  
Eerst kwam er een kapitein uit de doos. De opdracht was 
een verhaal schrijven over kapitein Goudbaard. Er kwamen 
nog meer voorwerpen uit de kist. Een aap, koraal, een 
schatkaart en een boot. Toen mochten we allemaal zelf een 
verhaal maken. Het was een leuke les. Aan het einde 
mochten we ons verhaal voorlezen of laten zien aan de klas. 

De schrijver is ook in enkele andere klassen geweest. Alle 
kinderen waren erg betrokken! 
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Kinderboekenweek en 
Taal – Groep 7B 
 

Als eindopdracht voor STAAL (taalmethode) hebben de 
leerlingen van groep 7B een review en een 
eilandbeoordeling moeten schrijven. Omdat het thema van 
de kinderboekenweek 'vol avontuur' is, hebben we besloten 
om een avontuurlijk eiland te ontwerpen en vervolgens te 
knutselen. De leerlingen moesten een avontuurlijk element 
aan hun eiland toevoegen en daarbij ook de themawoorden 
gebruiken. Ze hebben goed samengewerkt, de rollen goed 
verdeeld en samen mooie succeservaringen gedeeld. Ook 
kwam er een schrijfster een workshop geven. Ze sloot met 
haar opdracht goed aan bij onze avontuurlijke eilanden. De 
leerlingen mochten een spannend verhaal schrijven over 
hun eiland. Wij zijn trots op de leerlingen van groep 7B die 
heel goed hebben samengewerkt en taal goed hebben 
weten te combineren met hun creativiteit.   
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